
 
 
 
Beste MGTTO Leden, 
 
Hierboven een foto van mijn MG maatje en mij op de terugweg van de Vecht en 
Sallandseheuvelrug rit, omdat ik me graag even wil voorstellen als nieuwe 
ledenadministrateur van de MGTTO. 
 
Samen met mijn man zijn wij al dik 25 jaar MG gek. Wij hebben nog geen T-type in ons 
bezit. In 1990 restaureerde Jeroen zijn eerst MG; type coupé. Waarna een grijze 
roadster volgde een project van acht jaar. Nu staat er een MBGTV8 bij de bekleder. 
Hopelijk wordt dit mijn dagelijkse autootje. En er word alweer gesleuteld aan een 
volgende MG roadster. Zelf rijd ik momenteel in een MGZT190. Verder hebben wij een 
MG Bar in huize van Lange. Voorgaande om maar even aan te geven dat we wel een 
beetje MG gek zijn. 
 
Waarom nou MGTTO lid? Omdat wij dit zo’n gezellige club vinden. En omdat er veel 
technische kennis te halen valt onder de leden, wat vooral mijn man interesseert. 
Natuurlijk hopen wij op een dag ook zo’n geweldige auto te mogen rijden. Iedere maand 
zijn wij te vinden in Zijtaart bij de maandelijkse praatavond in de Autosalon in Zijtaart. En 
wij bezoeken ieder jaar allerlei activiteiten van de deze club en wij rijden veel ritten. 
Zelf rijd ik graag MG en beleef erg veel plezier aan het navigeren en de (puzzel)ritten. 
 
Ook wil ik Pim en Claire nogmaals hartelijk bedanken voor de fijne overdracht van alle 
gegevens en het archief. Chapeau voor al die jaren dat jullie deze administratie perfect 
bijgehouden hebben! 
 
Tot ziens, warme groet, 
Esther van Lange 
 



 
 
 
 


