
Vroeger en nu  

 

In de jaren ’90 werd door experts opgemerkt dat verenigingen vanaf die tijd zouden 
gaan veranderen. Voorzieningen zouden tijdig aangepast moeten worden om 
geschikt te blijven voor de “opvang” van de vele mensen, die steeds meer vrije tijd 
zouden krijgen. Ook werd gewezen op de noodzaak van vrijwilligers, de onbetaalde 
en daarom onbetaalbare mensen die zich wilden inzetten voor hun vereniging. 

“Vroeger” … een gewraakt woord, maar toch: vroeger was een vereniging echt een 
vereniging. De leden voelden zich ermee verbonden, vrijwilligers voor allerlei functies 
en werkzaamheden waren volop te vinden. En nu? Soms lijkt het zoeken van een 
functionaris of een vrijwilliger een beetje op trekken aan een dood paard. 
Alsof het betalen van contributie betekent dat je rechten hebt, geen plichten. 

Wat is eigenlijk een vereniging? Een vereniging is een verzameling mensen die zich 
met een bepaald doel georganiseerd heeft. Voor MGTTO is dat het in stand houden 
en restaureren van een aantal typen van het merk MG. Op de onderstaande foto zie 
je hoe dat vroeger soms wel werd gedaan, de straatrestauratie. 

 

Maar er werd ook geknutseld (als je dat zo oneerbiedig mag zeggen) in een kas waar 
men elkaar hielp of geintjes met elkaar uithaalde en onbeschrijflijk veel plezier had. 
  

Deze foto’s werden bij het 45-jarig bestaan van 
MGTTO aangeleverd door Ben Dijk. 

De MG Hulplijn Nederland van Kaj van Ginkel op 
Facebook is een moderne versie van met elkaar 
“knutselen”. 

Wat betreft die vrijwilligers: stap over de 
drempel want “al vrijwillig doende” leer je de 
vereniging en de leden het beste en het 
snelste kennen. Succes! 


