
Alle windstreken 

 
De wereld, die zo klein geworden was, wordt weer een beetje groter: de kinderen 
naar school, restaurants en musea open, drukker op straat .. het leven komt weer 
een beetje op gang. De grenzen van een aantal landen werden opengesteld met 
daarbij het advies ga wijs op reis.  
Ook in Engeland gaat het min of meer gewone leven weer starten en Beaulieu 
maakte enthousiast bekend dat de tuinen en landerijen op 6 juni opengesteld worden 
voor een publiek van maximaal 500 personen per dag (tickets vooraf te bestellen). 

 

Maar helaas, de Engelse grens is voor ons nog niet open en dus kunnen voorlopig 
alleen de Britten genieten van al het moois dat Beaulieu buiten te bieden heeft. Met 
daarbij rondom Palace House een wandeling door de privé tuinen van Lord Montagu 
en het bekijken van een aantal fraaie automobielen, ook in de open lucht opgesteld, 
uit de collectie van het National Motor Museum. 
 

Vanaf 6 juni dus, een belangrijke dag ook 
voor veel andere landen, de dag  waarop in 
1944 als onderdeel van Operatie Overlord de 
geallieerde invasie in Normandië plaatsvond. 
Meer dan 5000 schepen kwamen vanuit Zuid-
Engeland aan bij vijf verschillende 
Normandische stranden.  
De dag is vooral bekend geworden als D-day. 
Daarbij staat de ‘D’ niet voor ‘Decision’, 
‘Doom’, ‘Deliverance’ of soortgelijke woorden. 
In feite staat het dus nergens voor.  

Wel gebruikte men de letter 
‘H’ voor het tijdstip (Hour) 
en ‘D’ voor de dag (Day) om 
het begin van een militaire 
operatie aan te duiden.  

 

Voor nu of later: wijs (en 

vooral gezond) op reis! 


