
Tien geboden 

 

Het is dit jaar misschien nog niet voor-
gekomen, maar je kent het vast wel. Je 
parkeert ergens je auto en in no time staan er 
bewonderende toeschouwers omheen. Bleef 
het dan alleen maar bij kijken! 
Het moet een probleem zijn van alle tijden, 
want tussen allerlei oude stukken doken 
ineens tien geboden op: de tien geboden voor 
het publiek (de plant die je hier ziet, heeft 

  dezelfde naam, de “Tien geboden” plant),  
        maar die wordt niet bedoeld. 

 
     de tien geboden voor het publiek 
 
1,   Gij zult niet tegen de wielen schoppen, noch tegen de banden, geen portieren openen en 
      dichtsmijten. 
2.    Gij zult met uw vingers van het chroom afblijven. 
3.    Gij zult uw kinderen, uw kleinkinderen, noch de kinderen van uw buurman toestaan op de 
       treeplanken te klimmen. 
4.    Gij zult niet vragen “of de auto wel rijdt”, noch naar de waarde ervan, noch waar ik mijn  
       banden vandaan haal. 
5.    Gij zult de motorkap niet optillen, noch friemelen aan de schakelaars of handles. 
6.    Gij zult niet opmerken dat de auto wel goed onderhouden moet zijn om er nog zo goed 
       uit te zien. 
7.    Gij zult mijn oude vriend niet betitelen met “oude schicht”, noch met “oud ding” of wat voor 
       benaming dan ook. 
8.    Gij zult niet in lachen uitbarsten bij het horen van het geluid van de hoorn of claxon. 
9.    U zult niet uw eigen claxon laten loeien wanneer u met uw moderne auto passeert (tenzij  
       dit echt noodzakelijk is). 
10.  Gij zult uw nek niet verdraaien bij het inhalen en aldus uw leven en dat van anderen in 
       gevaar brengen. 

 

 

 

 

 

Gij zult niet … 


