
Pech … 

 

Bij het “praatje” van gisteren hoorde nog een extra plaatje. Het plaatje van een MG 
TC die van de M1 werd weggesleept. Maar .. alles heeft een reden en dus ook het 
(nog) niet publiceren van dit bewuste plaatje. 

 

Omdat het zo’n mooi plaatje is en omdat iemand van jullie zich misschien kan 
voorstellen hoe dat is, als je op deze manier je MG naar huis (of naar de garage) 
moet brengen. En wat voor pech kun je nog meer hebben? 

Twee man sterk op de knieën voor een 
lekke band (SF 2009/4) en … rechts 
een foto uit de wilde oude tijd. 
Ging dat nog net goed? 

Mooie zondag! 


