Tagetes

Een nieuw automerk? Er is al eens een Tagora geweest en Tagetes doet me
daaraan denken. Maar nee, geen automerk, en wat dan wel?

Het komt steeds vaker voor dat men producten met een van oudsher bekende naam
ineens anders gaat noemen omdat ze discriminerend zouden zijn. Zo is de
negerzoen gewoon zoen geworden en bij de moorkop draai je de eerste vier letters
om en krijg je een roomkop. Hoewel een zeer creatieve bakker ze als “morekoppen”
op de toonbank zette.

Wat heeft dat nu met Tagetes te maken? In
de loop der tijden verandert er wel eens iets,
in dit geval de naam van een bloem:
Indianischer Blume, Tunisbloem, Indische
roos, Fluweelbloem, Flos Africanum (1596)
en tenslotteTagetes, klaarblijkelijk afgeleid
van Tages, een Etruskische godin. Dat was
ons Afrikaantje, in sommige streken ook wel
Stinkertje genoemd.




