
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wachtend op de dood 
Hielden wij elkander vast 
We ontdeden het moment 
Van de naderende last 
 
Wachtend op de dood 
Werd de tijd een goede vriend 
Elke seconde en minuut 
Werd als waar geschenk gezien 
 
Wachtend op de dood 
Die steeds meer ruimte nam 
Wetend en beseffend 
Van het afscheid dat nader kwam 
 
Wachtend op de dood 
Met een hart verminkt door pijn 
Overspoeld door vele tranen 
Omdat jij niet langer 
Bij ons kan zijn.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondentieadres: Coby Michon 
Hof van Sint Pieter 17, 6721 TN Bennekom 

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
                                                                                             Matthëus 5:4 
 

 
Dankbaar voor wie je was; zorgzaam, sterk en altijd betrokken. 

Jij stond klaar voor ons allemaal. 
 

Frederik Eijsvogel 
 

Fred 
 

partner van Bep Kapinga - Beekhuizen (in liefdevolle herinnering) 

partner van Coby Michon 

 
*  Arnhem, 21 april 1942                                   † Wageningen,  21 februari 2026 

 
 

  
 Conny en Adriaan (in liefdevolle herinnering) 

 Frouke (in liefdevolle herinnering) 

 Greet en Erik 

 Jan en Wil 

 Jacobine en Peter 

 
 

Klein- en achterkleinkinderen 
 

Onze dank gaat uit naar Verpleeghuis Rumah Kita (Lotus 2), Revalidatiecentrum  
Elias en Buurtzorg Bennekom (team 5) voor de goede en liefdevolle verzorging. 
 
Wij nodigen u uit voor de dankdienst voor zijn leven op vrijdag 27 februari om  
13.30 uur in ’t Kerkheem aan de Kerkhoflaan 34 te Bennekom, waarna de  
begrafenis zal plaatsvinden op de naastgelegen Gemeentelijke Begraafplaats. 
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in 
bovengenoemd kerkelijk centrum. 


